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Moment van stilte en bijna gedoofd licht  
Orgelspel: In deze stilte (Sela) 
 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vreugde… 
 
Geef ons uw zegen… 

 
Welkom  
 
Het is stil en donker om ons heen. Het is stil en donker in ons hart.                                                  
Op Jezus hadden we onze hoop gevestigd. Hoop op een nieuwe wereld, 
hoop op een andere menselijke verhouding, hoop op een ander mens zijn.  
Zijn leven bracht het beste in ons naar boven. Het was een hoop die ons 
deed geloven en ons tot leven bracht.  
Maar zijn lijden confronteerde ons met het kwaad in de wereld. En ook 
met onze tekortkomingen, met onze angsten ons vluchten, ons verraad… 
Zonde… dat is het. Alsof we weer het paradijs verloren en niet uit ons 
slavenbestaan vrij werden, maar terug vielen.  
 
Hier in het donker in de stilte na zijn dood komen we bij elkaar met onze 
hoop en wanhoop, we richten ons met onze gebeden naar God om niet 
het onrecht te laten overheersen, om ons falen tegemoet te komen.  
We bidden God dat Zijn zon van gerechtigheid weer op mag gaan en dat 
de zachte krachten die nu nog verborgen zijn mogen overwinnen.  
We lezen in de Bijbel gedeelten waar God telkens weer een nieuw begin 
maakt. Mag dit ook nu zo zijn. 
 

Samenzang: Ubi caritas (lied 568b) 
 
Het begin: de Schepping   
 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Waarom 
luisteren wij naar wat wij al wisten en waarom gaan wij terug naar het 
begin?  
 
Dit is de nacht, waarin wij gedenken, dat God de hemel en de aarde heeft 
geschapen en de mensen geroepen heeft uit het donker naar het licht.  



 

Bijbellezing: Genesis 1: 1-5, 2:4-7 
 
Samenzang:  lied 286, vers 3 
 
Exodus: De Bevrijding 
 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Want alle 
nachten slapen wij en nu zijn wij samen om te waken.  
 
Dit is de nacht waarin wij gedenken, dat God de vaders en de moeders en 
de kinderen van Israël uitgeleid heeft uit Egypte en hen door water en 
woestijn geleid heeft op weg naar het land achter de horizon.  
 
Verhaal  (naar Exodus 14) 
Heel lang geleden werkte het volk Israël nog als slaven in Egypte. Nu 
heeft God het volk bevrijdt! Onder leiding van Mozes trekt het door de 
woestijn en zet het zijn tenten op, vlakbij de donkere zee. Maar de farao 
van Egypte komt met een groot leger soldaten aanstormen. Het volk is 
boos en moedeloos, want het kan geen kant op. Dan houdt Mozes zijn 
staf boven het donkere water. God zorgt ervoor dat dwars door de 
donkere zee de weg van het volk verder gaat naar het beloofde land! 

 
Samenzang: lied 169, vers 1, 4 en 6 
 
Belofte: Nieuw Leven 
 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  
 
Dit is de grote nacht, waarin wij gedenken, dat onze Messias als eerste 
der mensen de banden van de dood verbroken heeft. Dit is de nacht, 
waarvan geschreven staat: ‘Ik zei: Ook als de duisternis mij zal bedekken, 
dan nog is de nacht een licht om mij heen.’ 
Dit is de nacht, waarin de wereld tot leven wordt geroepen.  
 

Bijbellezing: Ezechiël 37: 1 - 10 
Samenzang: Zo dor en doods (lied 610, vss. 3, 5 en 6) 
 
De intocht van het licht (we gaan staan) 
 
Orgel en samenzang: Zoekend naar licht (lied 1005) 
(tijdens het orgelspel en het zingen komt de nieuwe Paaskaars binnen en 
worden alle lichtjes aan de kaars ontstoken)  



Voorganger:  

Het licht van Christus die in heerlijkheid verrezen is, moge de duisternis 
uit ons leven verdrijven. De nacht is voorbij gegaan, de dag is 
aangebroken, de zon der gerechtigheid gaat over ons op! 
(we gaan weer zitten) 
 

De opstanding Mattheus 28: 1 – 10  
 

Samenzang: lied 637, vers 1, 3 en 4 
 

De hernieuwing van de doopbeloften 
(water wordt in het doopvont geschonken) 
 
Doopgedachtenis: 
Dit is de nacht, waarin wij worden teruggebracht 
naar de oorsprong van onze doop: 
ook wij zijn door het water getrokken, 
bekleed met licht, beademd met nieuw leven. 
Een nieuwe naam is ook over ons uitgesproken: 
teken van een nieuw begin, de angst voorbij, bevrijd leven. 
Door onze doop te gedenken, ervaren wij in deze nacht 
hoe ook wij zijn weggeroepen uit dood en duisternis. 
Dankbaar verbinden wij ons, in een nieuwe gehoorzaamheid, aan Hem 
die voor ons heeft gekozen in een verbond van eeuwige trouw. 
Laten wij ons geloof belijden en onze doop gedenken… 

 

Geloofsbelijdenis  
 
WIJ GELOVEN IN EEN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN, WAARIN 
WE ER ZIJN VOOR ELKAAR.                                         WIJ GELOVEN IN 
HET LICHT, DAT WIJ AAN ELKAAR DOOR KUNNEN GEVEN.                                                                        
WIJ GELOVEN IN HET WATER, DAT ONS BINDT EN NIEUW LEVEN 
GEEFT.                                                                            WIJ GELOVEN IN 
DEZE TEKENS VAN HOOP EN LEVEN, DAT WE ELKAAR DE DOOD 
NIET WILLEN AANDOEN, MAAR ELKAAR HET LEVEN GEVEN.                                                         
WIJ GELOVEN DAT WE SAMEN WAAR KUNNEN MAKEN, DAT OOG 
OM OOG EN TAND OM TAND NIET DE LAATSTE WAARHEID IS.  
WIJ WILLEN GELOVEN IN DE LIEFDE DIE VERDRAAGT, IN DE WEG 
VAN MENS TOT MENS.  
WIJ WILLEN GELOVEN IN DE NIEUWE MENS, EEN NIEUWE HEMEL 
EN EEN NIEUWE AARDE.  
WIJ WILLEN GELOVEN IN GODS GOEDHEID, DIE GEEN EINDE 
HEEFT.  



WIJ GELOVEN BIJ DIT ALLES IN GOD DE VADER, IN ZIJN ZOON 
JEZUS CHRISTUS EN IN DE HEILIGE GEEST, DIE LEVEND MAAKT. 
AMEN  

 
 
We gedenken onze doop door naar voren te komen, het water aan te 
raken, het kaarsje aan te steken aan de nieuwe Paaskaars en voorin een 
cirkel te vormen 

 

Doopgedachtenis  
In de Paasnacht werd gedoopt. In het begin was dat een 
volwassendoop met mensen die na een intensieve 
voorbereidingsperiode hiervoor kozen. Later ontstond de behoefte 
bij de al gedoopten, samen met de nieuwe dopelingen hun 
doopgelofte te vernieuwen. Immers het was alweer zolang geleden 
en de frisheid was eraf. Nu dopen we voornamelijk kinderen. Maar 
desalniettemin is het goed eens per jaar stil te staan bij je eigen 
doop. Bij de doopvernieuwing raken we met het water ons 
voorhoofd aan. 
 “Alleen wie geboren is uit water en geest kan het Koninkrijk 
binnengaan” Joh 3:5 

 
Samenzang: Lied 598 Als alles duister is… 
(terwijl we naar voren komen om onze doop te gedenken en ons kaarsje 
aan te steken)  

 
Zegenbede  
Alles wat gebeurt op deze wereld en in ons leven valt niet samen met uw 
wil, maar wordt wel omsloten door uw macht: Voed ons vertrouwen, Heer 
onze God.. 
Zegene ons de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest - AMEN 

 
Samenzang: Lied 634 U zij de glorie 

 


