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Orgelspel en stilte
Binnenkomst kerkenraad
Samenzang: Psalm 103 (Taizee)

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Welkom en inleiding door de voorganger
Bemoediging en groet

Samenzang: lied 587, vers 1 en 2

Gebed

MARCUS PASSIE

Marcus 14: 32 - 42

Samenzang: lied 852

Marcus 14: 43 - 52

Samenzang: lied 575, vers 1
Marcus 14: 53 - 72

Samenzangl lied 575, vers 2
Marcus 15: 1 -15

Samenzang: lied 576b, vers 3
Marcus 15: 16 — 39

De Paaskaars wordt gedoofd
Meditatie

Samenzang: lied 263, vers 1 en 3
Marcus 15: 40 — 47

Samenzang: lied 590, vers 1 en 2
Slotgebed




Blijf bij ons, Heer, want de dag loopt ten einde

en de avond valt over ons neer.

BIijf bij ons, Heer, want wij vrezen het duistere dreigen
van een nacht die een eeuwigheid duurt.

BIijf bij ons, Heer, want wij wachten gespannen op de morgen
en wij weten niet of hij wel komt.

Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf door onheil
woordloos zijn geworden.

Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen

speuren naar een lichtpunt in het donker.

Blijf naar ons luisteren, als wij u zeggen

wat wij nog aan niemand hebben toevertrouwd:

(moment van stilte)

Blijf bij ons, Heer, met een enkel woord,

een eenvoudig gebaar vol warmte en troost en gemeenschap.
Blijf bij ons, Metgezel, ga met ons mee onderweg

en vertel ons het geheim van geloof, hoop en liefde.

BIijf bij ons, Vriend -,

en help ons dat wij U niet verlaten

in al Uw eenzaamheid van deze nacht. AMEN

Samenzang: Blijf mij nabij... (lied 247, vers 1, 2 en 3)
Zegenbede
De ‘oude’ Paaskaars gaat mee de kerkzaal uit

Zacht orgelspel



